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zuidelijke deel van het eiland. Er
worden door lokale vissers 
graag sterke verhalen verteld,
bijvoorbeeld over een visser die
in de golven verdween en wiens
geest nog over het eiland zou
ronddwalen. Een ander feno-
meen is de legende van een 
Engelse kapitein, die gestrand
zou zijn in de 19e eeuw en op
het eiland is overleden en begra-
ven, maar dat zijn geest geen
rust zou hebben gevonden en

nog steeds op het eiland rond-
waart. Het eiland is met haar
mooie witte strand een bekende
nestplaats van zeeschildpadden.
Elk jaar komen de zeeschildpad-
den die er geboren zijn terug
naar hun geboortestrand om
hun soort voort te zetten. De
kans om tijdens het duiken of
snorkelen schildpadden voor de
kust te zien zwemmen en gra-
zen, is dus groot.

Het toerisme heeft inmiddels

Klein Curaçao ontdekt, vanwege
onder andere het eindeloze witte
zandstrand dat in het oog
springt en het turquoise ge-
kleurde, kristalheldere water.
Ook de hutjes langs het strand
ogen vriendelijk en geven het ge-
heel iets sprookjesachtigs. Dage-
lijks meren er boten aan met
dagjesmensen, die van het ei-
land komen genieten. En de
foto’s, die tonen aan dat het er zo
kaal en onbewoond niet is. 

De krab heeft zijn omhulsel ver-
laten voor een nieuw onderko-
men.

Ook veel plastic uit omringende (ei)landen spoelt aan.

De stern. 

Dagelijks meren er boten aan met toeristen. Mini natural bridge.

Er groeien voornamelijk kleine vetplantjes, bai bolbe bin. 

Een vis op het droge.

In het midden van het eiland staat de monumentale vuurtoren, die gebouwd is na de
orkaan van 1877.

Het eindeloze witte zandstrand in combinatie met het turquoise gekleurde, kristal-
heldere water. 

Overal ligt er aangespoeld zee-
spons en waaierkoraal.

kaal en onbewoond?


